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VAN DE OPAALKUST -

Het stikt er van de Britten op
de heen- of terugweg. Maar
ga de snelweg af en je ziet dat
de Franse regio Pas-de-Calais

veel heeft te bieden. Stranden,

kliffen en een golvend

heuvellandschap waar grote

schilders hun inspiratie vonden.
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edereen kent de Cote d’Azur. Maar
hoe zit het met de Céte d'Opale?
Die ligt een stuk dichter bij huis, net
over de Belgisch/Franse grens in het
departement Nord-Pas-de-Calais.
Met steden als Calais en Boulogne-sur-
Mer. Hoewel we bij Calais denken aan
veerboten en de kanaaltunnel zou je
bijna vergeten dat het ook een perfecte
vakantiebestemming is. De Opaalkust
is van een ongekende schoonheid, die
onder kunstschilders lang geleden al werd
ontdekt om haar magische licht. Henri
Matisse, Claude Monet, Auguste Renoir,
Paul Hémery en William Turner werden
lyrisch van het licht en de wolken boven

de zee en de groene heuvels.

Calais

OPAAL

Opaal is een geheimzinnig edelsteentje.
Het wordt al eeuwenlang zowel

begeerd als verafschuwd. Sieraden

met opaal moet je voorzichtig
schoonmaken, want het is nogal bros van
structuur en behoorlijk gevoelig voor
temperatuurschommelingen. Door hitte
kan het zomaar barsten. En geluid van
hoge frequentie kan opaal finaal uiteen
doen spatten. Door die eigenschap wordt
het door sommigen als ongeluksbrenger
gezien. Anderen worden juist betoverd
door het telkens veranderende licht dat
de duizenden vlakjes reflecteren. Al in

de Romeinse tijd schreven artsen het
dragen van opaal voor om melancholie,
zenuw- of hartenpijn te bestrijden.

Koningen droegen opaal in hun kroon
omdat ze er macht aan dachten te
ontlenen. En vrouwen met opaal kregen
een betoverende blik in de ogen (dat
komt op hetzelfde neer natuurlijk). Niet
verwonderlijk dat die naam werd gekozen
om het magische licht van de Noord-
Franse kust bij Calais te omschrijven.
Volgens de plaatselijke VVV werd de
naam ‘Opaalkust’ voor het eerst gebruikt
door de kunstschilder Edouard Lévécque.
Van hem is in ieder geval de quote “Is er
iets in de natuur dat de verscheidenheid
van veranderende kleuren aan deze kust
bezit? Ja, dat is opaal, de waardevolle
edelsteen die keer op keer die serie
uitbarstingen van rood en groen

veroorzaakt”. Je bent dus gewaarschuwd
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als je deze kant op komt en een passend
sieraad voor je vrouw zoekt.

GEEN GRIJZE NEUS

Wie zo dicht bij huis een vlak landschap
aan de kust verwacht, zal verbaasd zijn
over de behoorlijk hoge heuvels. Fietsen
is een inspannende klus. En pal aan de
kust worden romantische inhammen met
hagelwit zandstrand geflankeerd door
imposante krijtrotsen. De bekendste
hoge kliffen zijn Cap Gris-Nez en, vijftien
kilometer noordelijker, Cap Blanc-Nez.
Even ter ontnuchtering: die namen

Saint-Omer

hebben niets te maken met grijze of witte
neuzen. Hollandse zeevaarders noemden
de kliffen ‘Swartenes’ en ‘Blanckenes’,
waarbij ‘nes’ staat voor een landtong.
Deze regio werd pas na de middeleeuwen
Franstalig, en de oorspronkelijke
Nederlandse (of eigenlijk Vlaamse) namen
werden gewoon een beetje ‘verfranst’,
zoals ook bij veel stads- en dorpsnamen
het geval is. Van de twee kapen ligt
Gris-Nez het dichtst bij de Engelse kust.
Het hoeft helemaal niet zo helder weer

te zijn om de ‘White Cliffs of Dover’ aan

de overkant te zien. Veel veroveraars
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hebben hier dan ook verlekkerd staan
staren, plannen smedend om dat land
amper 33 kilometer verderop te kunnen
overheersen. Julius Caesar stond hier,
Napoleon liet er zelfs een uitkijktoren
bouwen, en het schijnt dat in 1940 ook
Hitler na de verovering van West-Europa
op de kaap een begerige blik naar de
overzijde heeft geworpen.

RECORDS

Vanaf de beide kapen heb je een mooi
zicht over het drukke scheepvaartverkeer,
dat zich door dat smalle stukje water
tussen Frankrijk en Engeland moet persen.
Daar dwars op slingert de ene ferry na de
andere zich tussen de supertankers door.
Bij helder weer lijkt dat geen probleem,
maar o wee als bij slecht zicht die meute
zich in tweerichtingsverkeer voor het
Nauw van Calais meldt. Dat kan niet
zonder een adequate regeling, dus staat
er een imposante walradar op Cap Gris-
Nez die al dat ijzer netjes achter elkaar
door de smalle vaargeul moet loodsen.
Het lijkt net de vluchtleiding op Schiphol.
En dan heb je ook nog figuren die zich in
de geschiedenisboekjes willen zwemmen,

vliegen, surfen, peddelen of wat dies



meer zij. Sinds de Brit Matthew Webb in
1875 als eerste naar de overkant zwom
is er een hele hausse aan recordjagers
losgebarsten. De jongste, de oudste, de
meest gehandicapte... voor iedereen

is er een record. Tegenwoordig is dat
alleen toegestaan onder begeleiding
van een loodsboot. Tussen de
recordhouders vinden we zowaar ook
twee Nederlanders. De eerste overtocht

per kano staat op naam van Jan van der

Linden en Peter Meerburg op 26 juni 1949.

LOUIS BLERIOT

Voor de Fransen is het belangrijkste
record dat van de eerste piloot die er

in slaagde naar de overkant te vliegen.
Hun eigen luchtvaartpionier Louis Blériot
pikte daarmee ook de duizend pond in
die de Britse krant Daily Mail voor de
eerste piloot klaar had liggen. Prima,

dat ging dus niet naar een Brit, zei men
hier in Calais goedkeurend. Onnodig te
vermelden dat het strand waar Blériot
opsteeg sindsdien zijn naam draagt. Leuk
strand trouwens. Calais is van alle steden
in de regio de meest internationale, niet
in het laatst door al die recordpogingen.
Toch is ook een bezoekje aan het kant-

Franse logica

en modemuseum een must, omdat de
stad zich op die gebieden ook heeft
onderscheiden. Boulogne-sur-Mer is

heel anders. Het is de belangrijkste
vissershaven van de regio, deels gebouwd
op Romeinse fundamenten. Zowel in

de oude ‘bovenstad’ met mooi intact
gebleven stadsmuren als in de moderne
‘benedenstad’ met zijn gezellige markt is

het aangenaam toeven op een terrasje.
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DE RAKETBUNKER

Die nabijheid van de Engelse kust had

in de oorlog ook gevolgen. Voor de
invasiestranden moet je wat zuidelijker
naar de Normandische kust, maar

voor een raketbasis om Londen te
bestoken was dit natuurlijk een ideale
plek. Daarvoor kozen de Duitsers een
stukje bos in de buurt van het dorp
Eperlecques, waar het Blockhaus verrees

— een bunker van ongekende omvang.



Surfers bij Wissant

Het meters dikke beton heeft zowat alle
bombardementen weerstaan, en het
heeft een haar gescheeld of het Duitse
leger had zo alsnog Engeland op de
knieén gekregen. Zowel de V1 als de V2
(die overigens grote gelijkenis vertoont
met de raket van Kuifje naar de maan)
werden hier gefabriceerd en gelanceerd.
Honderden bereikten ook hun doel.
Even ten zuiden van deze locatie ligt nog
zo'n lanceerbasis. Voor een desastreus
gebouw als dit is ‘La Coupole’ een veel

te lieflijke naam. Onwillekeurig krijg je

toch respect voor de ingenieurs die hier
met hun technologische kennis de basis
legden voor de huidige ruimteraketten.
Maar waarom moeten technologische
hoogstandjes toch altijd eerst in een
oorlog uitgetest worden?

SAINT-OMER

Van de bunkers naar het stadje Saint-
Omer is amper een paar kilometer.
Daar kunnen we op een terrasje voor
het stadhuis een beetje bijkomen van

wat we in het Blockhaus en La Coupole
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zagen. Saint-Omer is zo'n typisch
Noord-Frans provinciestadje met grijs
gestuukte huizen en hoge schoorstenen.
En een statig gemeentehuis, dat niet
kan verbloemen dat de stad flink heeft
geleden in twee wereldoorlogen. Ook
de ligging vlak bij die raketbunkers

deed de stad geen goed. Saint-Omer
ligt amper veertig kilometer van de kust
en het bruisende Calais, maar heeft veel
restaurantjes, terrasjes en kroegjes waar
rustig een krantje wordt gelezen achter
een glaasje plaatselijk gedestilleerd.
Vaak is dat een Calvados, maar dat is ook
meteen het probleem van Saint-Omer.
Er ligt namelijk een stad met dezelfde
naam even verderop in de Calvados. In
Pas-de-Calais heette de stad altijd Sint-
Omaars, maar toen alles werd verfranst
kwamen de problemen. Let dus op als je
de navigatie van je auto intoetst, want je
zit zomaar verkeerd.

TERUG NAAR DE KUST

Maar... we kwamen hier vooral voor het
magische licht dat de kunstschilders zo
inspireerde. Dus zetten we de alpinopet
op en trekken de heuvels in. Af en toe
ligt tussen de groene heuvels een dorpje

mooi te wezen. Vanaf Cap Gris-Nez zie je




Wissant aan de kust, dat vroeger gewoon
Witsand heette. Het is een eldorado

voor surfliefhebbers. Wat een machtig
schouwspel om de wind schuimende
strepen te zien trekken over de golven. En
dan is er nog dat enorme verschil tussen
eb en vloed. Waar dat bij ons eigen Texel
amper een meter is, spant de kust bij

Cap Gris-Nez de kroon met een meter

of twaalf. Soms is het strand hier een

paar meter breed, en even later een paar
honderd. De drooggevallen vissersbootjes
vormen een dankbaar object voor menig
kunstenaar. Ze zijn wel zo verstandig

om boven de vioedlijn hun ezel op te
zetten. Ook als badgast is het handig om
even van tevoren te berekenen waar je

je handdoekje legt. Zou Matisse hier ook
met zijn schildersezeltje hebben gestaan,
betoverd door het licht van de Opaalkust?
Ongetwijfeld, maar dan zonder bekoorlijk
model met een sieraad van opaal. Ten
eerste natuurlijk omdat hij dat niet kon

Wissant

betalen. En ten tweede... stel je voor dat
zo'n juffrouw een hoog gilletje zou slaken
van verrukking? Je weet wat er dan met

opaal kan gebeuren.
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